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Een vraaggesprek met Elisa Pesapane

/Wangere viouw
danst met de dode

(3 Door Lizan van Dijk & Ruud Vermeer |
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e kwamen haar werk

voor het eerst tegen

tijdens de atelierroute

‘Kunstlijn Haarlem’ in het
eerste weekend van november 2014. In
het Archeologisch Museum was onder
andere haar verrassende Danse Macabre
te zien. Voor deze serie tekeningen liet -
zij zich inspireren door de Dodendans
van Hans Holbein (1497 — 1543). Elisa
tekende zwangere vrouwen die dansen
met de dood. “Die zwangere vrouwen ben
ik zelf. Ik had geen ander model voor-
handen. Op de avond voor de bevalling
van mijn oudste zoon ben ik mezelf gaan
fotograferen.” Waarom koos ze voor deze
confrontatie met de dood? De afbeeldin-
gen intrigeerden genoeg om een afspraak
te maken.

De naam Pesapane is de Italiaanse
meisjesnaam van haar moeder. Maar het
is tegelijk een samentrekking van twee
Griekse woorden. Pesare betekent ‘we-
gen’ en pan betekent ‘alles’. Het is symbo-

‘Die zwangere vrouwen ben ik
zelf. Ik had geen ander model

lisch voor haar werk dat zich afspeelt op
de grenzen van verschillende werelden,
van heden en verleden. “Zoals ook Italié
en Nederland verschillen van elkaar.”

“Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd
door afbeeldingen van de Dodendans en
de Triomfvan de dood. Ik ben voor een
deel opgegroeid in Noord-Italié; mijn
moeder komt daar vandaan. Het fresco
Trionfo della morte in Clusone heeft al

in mijn jeugd een grote indruk op me
gemaakt. Daarnaast heeft de dood de
afgelopen jaren een grote rol gespeeld

in mijn leven. Op een drieluik dat ik ook
in het Archeologisch Museum Haarlem
exposeerde staan behalve de drie figuren
uit die muurschildering ook veel voor mij
bekende en belangrijke mensen.”

Die mensen zijn onderdeel van een
dodendans. Het is een verzameling van
levenden en doden die een stempel op
het leven van de kunstenares hebben
gedrukt.

voorhanden”

‘Danse Macabre I'
70 x 100 cm, 2014
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Afbeeldingen boven
op deze en volgende
pagina:

‘Danse Macabre II'

en ‘Danse Macabre
1II', 70 x 100 cm, 2014

e )
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Deze Dodendans is haar interpretatie

van beelden uit de late middeleeuwen

en de vroege renaissance. Ze werden .
oorspronkelijk gemaakt als reactie op de
pestepidemieén in de veertiende eeuw.
Men schilderde ze op de muren van
kerken en kathedralen om de gelovigen
aan de vergankelijkheid van het leven te
herinneren.

Ze kiest haar onderwerpen met zorg. “Ik
werk met mijn eigen materiaal en mijn
eigen foto’s. Net zoals de schrijver Italo
Calvino werk ik met een kaartenbak.

Hij was zijn hele leven bezig met het
verzamelen van feiten en gegevens die hij
misschien zou kunnen gebruiken. Ik doe
dat ook, alleen is het ordenen ervan op de
computer veel makkelijker te doen.”

Elisa is in 2004 afgestudeerd aan de
Koninklijke Academie in Den Haag en
vond voor haar manier van werken weinig
respons op de opleiding. Gelukkig had ze
enkele goede docenten die haar buiten
het afstudeerteam bleven adviseren. Om-
dat ze meer geestelijke uitdaging nodig

had is ze een extra studie gaan doen, Itali-
aanse Letterkunde in Leiden. Dat heeft ze
een jaar later afgemaakt.

Literatuur is een belangrijke inspiratie-
bron. Die gepassioneerdheid heeft ze
geérfd van haar familie. “Mijn grootvader
verzamelde uitgaves van Dante’s meester-
werk, La Divina Commedia, De Goddelijke
Komedie, en mijn oma kende sommige
canto’s volledig uit haar hoofd. Tijdens
het werken heb ik vaak muziek aan, maar
soms ook een cd waarop een acteur delen
van Dante voordraagt. De tekeningen die
Gustave Doré (1832 — 1883) ervoor heeft
gemaakt, vind ik prachtig. Ik zou het ooit
graag willen illustreren. Maar daar waag
ik mij nu nog niet aan. Misschien als ik te-
gen de zestig loop, hoop ik zover te zijn.”

Elisa heeft een voorliefde voor het werk
van Louis Couperus. Ze vond vroeger al
zijn sprookjes Psyche en Fidessa erg mooi,
geillustreerd door Bernard Reith. Het
Rijksmuseum voor Oudheden heeft haar
voor 2013 (het Couperusjaar) gevraagd




om tekeningen te maken bij een aantal
historische romans van Couperus. “Ik heb
z0 genoten van die boeken, zoals De berg
van licht en Iskander. Sommige mensen
waren daarover verbaasd. Couperus
schilderde met woorden en zijn leven en
werk maakten veel indruk op mij. Ik heb
daarna ook nog meer werk gemaakt bij
het werk van Couperus.”

De literatuur zit ook in een doorlopende
serie portretten die ze maakt. Gekust door
Aeolus laat mensen zien die een kus naar
de toeschouwer blazen. Aeolus is in de
Kklassieke mythologie de god van de win-
den. “Tk schilder hiervoor portretten van
mensen die, klein of groot, hun sporen
hebben nagelaten in mijn leven en dus
hebben bijgedragen aan de vorming van
mij als persoon. Het is een lappendeken
van ontmoetingen. Ze vormen samen één
portret van mijn leven. De bedoeling is
dat ze ooit bij elkaar geéxposeerd wor-
den. Ik blijf ermee bezig. Net zoals Michel
de Montaigne (1533 - 1592), de filosoof,
bleef sleutelen aan zijn Essais.”

Het laatste en aantrekkelijke project van
deze kunstenares is de Collectors’ Edition
voor Matchbox; een door haar samen-
gestelde luxe box met vier door haar
geillustreerde, handgemaakte boekjes.
Verhalen van bekende schrijvers die

zij illustreert, in het formaat van een
lucifersdoosje. “Ik heb een verhaal van
Couperus, Vuurvliegjes, geillustreerd.
Daarnaast hebben Nelleke Noordervliet
en Arnon Grunberg speciaal voor dit
project een kort verhaal geschreven. Van
Kader Abdolah mocht ik een bestaand
verhaal uit zijn oeuvre kiezen. Ik vind
het een prachtig project om te doen en
ben blij dat ik dit jaar nog een box mag
samenstellen en illustreren.”

“Mijn geluk vind ik in mijn atelier als
ik aan het werk ben. Ik ervaar het als
een cadeau om met mijn kunst bezig

te zijn.” @@p

www.elisapesapane.com
www.matchboox.com

Afbeeldingen onder
op de vorige en deze
pagina:

‘Clusone Trionfo della
morte’, detail

Elisa Pesapane in
atelier (foto: Lizan
van Dijk)

‘Gekust door Aeolus’,
42 portretten uit de
serie

‘Gekust door Aeolus,
Dario’, 35 x 30 cm
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