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KUNST/LITERATUUR
ISBN 9789048820962

LEO JANSEN, HANS LUIJTEN EN
NIENKE BAKKER
VINCENT VAN GOGH: DE KUNST VAN HET WOORD,

ZIJN MOOISTE BRIEVEN
UITGEVERIJ CARRERA, 2014
€35,

SCHILDEREN MET
WOORDEN

De kunst

van het woord
Zijn mooiste brieven

Bezorgd door
Leo ansen, Hans Luijten en Nienke Bakker

“Weet je dat we heel dom
zijn geweest, Gauguin,

jij en ik, door niet naar
dezelfde plaats te gaan.
Maar toen Gauguin
vertrok, was ik er nog niet
zo zeker van te kunnen ver-
trekken. En toen jij vertrok,
was het dat afschuwelijke
geld voor de reis, en het
slechte nieuws dat ik moest
melden over de kosten

hier, die je ervan hebben
weerhouden (...). Ik voor
mij maak het hier beter dan
in het Noorden — ik werk
zelfs midden op de dag, in de volle zon, zonder enige schaduw,
in de korenvelden, en zie, ik geniet ervan als een krekel.” Aldus
Vincent van Gogh (1853-1890) in een brief van dinsdag 19 juni
1888 uit het Zuid-Franse Arles aan zijn jonge vriend en collega
Emile Bernard (1868-1941). Van Van Gogh zijn 903 brieven
bewaard gebleven. Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker
hebben de volgens hen beste 265 geselecteerd voor hun boek De
kunst van het woord, zijn mooiste brieven. Een uiterst verzorgde
publicatie, met schitterende illustraties, bronnenappendix en
bovenal het definitieve ‘bewijs’ dat het multitalent Van Gogh
behalve een goede schilder ook een uitstekende schrijver was.

Er zijn meer mensen die er zo over denken. Jan Wolkers heeft ooit
over de Brieven van Vincent gezegd: Tk was er ondersteboven
van. Ik had met hem niet alleen een geniaal schilder, maar ook
een groot schrijver ontdekt.

Maarten ’t Hart: “Wie hem leest ontmoet een persoonlijkheid,
iemand die een pen kon hanteren.’

W.F. Hermans: ‘Onopzettelijk schrijft hij uitspraken neer, die in
geen enkel citatenboek zouden mogen ontbreken.’

Dit superieure boek is verschenen in het kader van het Van Gogh-
jaar 2015: 125 jaar geleden, op 29 juli 1890, ovetleed ’s werelds
beroemdste Brabander in Auvers-sur-Oise. De schilder Van Gogh
realiseerde zichzelf ook dat schrijven ertoe doet, al ben je dan
schilder. ‘Er zijn zoveel mensen, vooral onder onze vrienden, die
denken dat woorden niets voorstellen. Integendeel, niet waar, het
is even interessant en even moeilijk om iets goeds te zeggen als om
iets te schilderen. Er is de kunst van lijnen en kleuren, maar de
kunst van het woord blijft evengoed bestaan.” (Uit een brief van
19 april 1888 aan Emile Bernard). Van Gogh portretteert zichzelf
in zijn brieven als een openhartig commentator op zijn leven, zijn
kunst en de samenleving waarin hij moest zien te overleven.
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NELLEKE NOORDERVLIET / ELISA PESAPANE

SCHRIJVER IN FRANKRIJK
UITGEVERIJ MATCHBOOX, 2014
€6,95

Le Grand Meaulnes loopt er nog rond, een landschapsschilder zet zijn ezel neer
bij een bruggetje over een ruisende beek, er wordt een film gedraaid met
Catherine Deneuve Inlde D\oo'dml. Met heta;uuls(g gemak wissel je van tijd.
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EEN PAREL IN EEN DOOSJE

MatchBoox staat voor handgemaakte boekjes die passen in een
luciferdoosje. Originele teksten van bekende en opkomende
schrijvers, verluchtigd met prachtige illustraties. De serie omvat
inmiddels een zestigtal titels, van 0.a. Nooteboom, Campert,
Grunberg, Japin en van Dis.

Het idee voor het project ontstond in 2009 in Metz, waar Emma-
nuel van Leeuwe kind aan huis was in de kunstdrukkerij van

zijn oom. Deze stelde hem voor miniboekjes te vervaardigen in
harmonicavorm, leporello genoemd.

Voor ons ligt nu het verhaaltje Schrijver in Frankrijk, dat Nelleke
Noordervliet op verzoek van kunstenares Elisa Pesapane heeft
geschreven. Nelleke volgt de sporen van George Sand in de
Limousinstreek. Daarbij tegen een stemmige oranje-bruine
achtergrond fijne gedetailleerde tekeningen van o.a. Sand, haar
Maison de Nohant, le grand Meaulnes op de fiets en de beroemde
runderen. Wat zo grappig is: Nelleke loopt als toeschouwster

mee in haar eigen verhaal en wordt uiteindelijk getooid met de
oorbellen van Sand! Een sieraad, dit boekje, terecht verpakt in
een bijouteriedoosje. Te bestellen bij matchboox.com
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